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Hoop

Waarom hebben sommige mensen een gelukkig leven en andere juist helemaal niet?
Waarom zijn sommige mensen rijk en anderen niet?
Waarom, .....

Zomaar een paar vragen die je kunt hebben. 
Niet noodzakelijk maar als er iets mis gaat of iemand in jou omgeving overkomt iets 
vervelends, dan kun je je afvragen waar jij of die ander dat aan verdient hebt.
Het grote: WAAROM IK!

Job uit het oude testament is hier een mooi voorbeeld van

Hij was een goede man.
Hij had alles wat zijn hart begeerde. God had hem rijk gezegend.
Satan kwam op een dag bij God en zei dat als God hem niet zo goed had behandeld 
Job vast en zeker niets van de Heer moest hebben.
Satan wilde bewijzen dat Job God zou vervloeken als hem alles werd afgenomen.
De Here gaf satan toestemming om te doen wat hij wilde maar hij mocht Job niet 
doden.
Job werd alles ontnomen.

1. Zijn knechten werden vermoord en het vee gestolen door de Sabeeers.
2. Zijn schapen en geiten met de hoeders werden getroffen door de bliksem.
3. De Chaldeeen roofden de kamelen en doodde de hoeders.
4. Zijn zonen en dochter kwamen om door een storm.
5. Job zat van zijn voetzool tot kruin vol met kwaadaardige zweren.

Job was ontroostbaar. 
Zijn vrouw vertelde hem dat hij God moest vervloeken maar hij luisterde niet naar 
haar.
Zijn vrienden waren er van overtuigd dat hij het aan zich zelf te danken had. Job zal 
gezondigd hebben.
Job verzette zich tegen hun vooroordelen.
We kunnen lezen dat Job in alles onberispelijk bleef. Hij bleef van God houden ook al 
begreep hij niets van wat hem overkwam.

Er komen twee situaties in het boek van Job voor die we vandaag de dag 
vaak horen.

De eerste is de opmerking van zijn vrouw in Job 2: 9.
Zijn vrouw zegt hem dat hij God moet vervloeken.
Dit komen we regelmatig tegen wanneer mensen mopperen over alle ellende in de 
wereld.
Ze zeggen: “ als God echt liefde zou zijn liet Hij dit niet gebeuren”.
Wat ze eigenlijk zeggen is dat God een waardeloze God zou zijn.

Het tweede geval die we vaak kunnen horen komt van de vrienden van Job.
Zij vertellen Job dat hij wel gezondigd moet hebben anders zou hem die ellende niet 
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overkomen.
Ik kan me nog goed herinneren dat een man die ik kende ernstig ziek was. Hij had 
kanker en zou spoedig sterven. Er was al veel voor hem gebeden maar hij genas niet. 
Hij werd geconfronteerd met  mensen die hem wisten te vertellen dat hij niet genoeg 
geloof had en dat hij dus door die zonde niet genezen werd. Anderen wisten hem te 
vertellen dat hij vergeving moest vragen aan God voor datgene wat zo fout was dat hij 
gestraft werd met kanker.

Even terug naar Job

Was het nu uiteindelijk echt Jobs eigen fout dat hij zoveel ongeluk meemaakte?
Job was er zeker van dat het niet aan zich zelf lag.
Dat zou hij God ook wel eens eventjes vertellen.
Gods antwoord naar Job is verrassend.
God gaat niet op dit vraagstuk in.
God gaf een totaal andere wending aan het verhaal.
God begint zijn antwoord aan Job in hoofdstuk 38.
1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: 
2 Wie is het die mijn besluit bedekt 
onder woorden vol onverstand? 
3  Sta op, Job, wapen je; 
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 
4 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? 
Vertel het me, als je zoveel weet. 
Verderop stelt Hij Job nog meer vragen.
“Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt, heb jij over haar diepste bodem 
gewandeld?”
“Kun jij voor de leeuw op prooi jagen en de honger van de welpen stillen”
“Geef jij het paard zijn kracht?”
God laat Job duidelijk zien wie de touwtjes in handen heeft. 
Met andere woorden: “Job denk jij dat je op mijn troon zou kunnen zitten en vanaf 
daar alles regelen?”
De wereld draait niet alleen om Job!
God zorgt zorgt niet alleen voor de mens Hij zorgt ook voor de vogels, de zeeen, de 
wilde dieren.
Alleen een mens is zo egoïstisch om te denken dat alles, wat om hem heen gebeurd, 
komt door wat hij doet of door wat andere mensen doen.
Niet elke storm in je leven is bedoeld om je te straffen.
Niet alles wat er om ons heen en met ons gebeurd hebben wij in de hand.
We kunnen niet alles laten verlopen zoals wij willen, hoe graag we het ook zouden 
willen.

De film 'Bruce almighty' gezien?

In deze film zie je een man die God allerlei verwijten naar het hoofd slingert.
Op een dag komt God naar hem toe en geeft de man de kans om het zelf beter te 
doen. 
Vanaf dat moment is het hek van de dam. Bruce doet alles wat hij leuk vind. Op een 
gegeven moment krijgt hij een achterstand in het beantwoorden van de vele gebeden. 
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Ook daar wist Bruce wel mee te dealen want hij gaf de opdracht om alle gebeden met 
'ja' te beantwoorden.
De ellende is niet te overzien. Grote droogte op de ene plaats en teveel regen op de 
andere. enz.
Wij kunnen onmogelijk weten waarom God bepaalde dingen toelaat en andere dingen 
weer juist niet.

New age

Vorige week haalde meneer Hoekstra New Age als waarschuwing aan.
In New Age geloven mensen onder anderen dat je je eigen geluk kunt maken.
Ik heb boekjes gelezen van predikanten die verkondigden dat als je christen wordt je 
minstens 70 zou worden en nooit noemenswaardig ziek zou zijn. Want dat is immers 
wat Jezus heeft overwonnen. Deze mensen lezen hun bijbel niet goed want wat zegt 
Paulus in
Romeinen 8 vers 18 
18  Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de  
luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
Er is dus wel degelijk lijden onder christenen!
En niet alleen wij mensen kunnen lijden maar de hele schepping lijdt. Een paar verzen 
verder zegt Paulus namelijk het volgende:
22  Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
We hebben dus simpelweg te maken met ellende en verdriet of we dat nu willen of 
niet.
Als christenen zijn we dus niet gevrijwaard van ellende. We gewoon niet altijd in de 
hand wat ons of anderen overkomt.

Wat weten we nu?

 Oké, we weten nu dat ziekte niet altijd het gevolg is van zonde in ons leven en 
dat grote rampen niet altijd het oordeel van God is.

 We weten nu ook dat het lijden een onderdeel is van het leven. God doet grote 
dingen. Als we onze ogen goed gebruiken zien we dat Hij heel vaak mensen 
geneest. Ja Hij laat doden nog steeds levend worden. Maar we hebben geen 
keiharde garanties.

Maar wat kunnen we met deze dingen?

Moeten we dan maar stoppen met bidden? God doet immers toch waar Hij zin in 
heeft.
Nee natuurlijk niet! Het is juist goed om God te laten weten wat onze verlangens zijn.
F  ili  p  penzen   4:6  
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw 
gebeden.
Het is niet alleen goed maar het is zelfs een opdracht om alles bij Hem te brengen in 
gebed.
Ro  meinen   12:12  
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 
ondervindt, en bid onophoudelijk.
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Maar nogmaals we moeten niet denken dat we alles in de hand hebben. 
God werkt op andere manieren dan dat wij kunnen bedenken.
Vaak snappen we niets van Hem! En denken we misschien wel zoiets van: “Heb ik 
wel goed gebeden?”, of, “Ben ik wel een goed voorbeeld voor mijn vriend of 
vriendin? En zo ja, waarom komt hij of zij dan niet tot bekering?”.
Hoewel het goed is om altijd kritisch naar jezelf te kijken is ook gewoon een kwestie 
van vertrouwen op God dat Hij ongeacht de situatie alles in de hand heeft.
Laatst zat ik met mijn vrouw over dit onderwerp te praten en zij zei iets wat me bij is 
gebleven.
Mensen denken vaak dat wijsheid gelijk staat aan alles weten terwijl de bijbel ons 
leert dat wijsheid begint bij het hebben van ontzag voor God.
Spr  euken   9:10  
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 
Echte wijze mensen weten dus niet alles maar ze hebben wel een groot vertrouwen in 
God.

Het is niet erg om vragen te hebben

Het is niet erg om niet overal antwoorden op te vinden.
Zolang we maar op God blijven vertrouwen en geloven dat Hij weet wat Hij doet.
Eigenlijk heel vervelend om niet overal een antwoord op te hebben. Het liefst heb ik 
dat namelijk wel. Ik ben nu zo'n beetje 14 jaar christen en ik heb al vaak gedacht dat 
ik eindelijk het antwoord had op de vraag waarom God sommige dingen toelaat en 
andere niet. Iedere keer als ik mezelf dan weer gerust gesteld had met deze 
antwoorden kwam er wel weer iemand die dat antwoord weer eventjes vriendelijk 
omver schopte. Voor sommige mensen betekend dat een onoverkomelijk obstakel. Ik 
ken mensen die geen christen meer zijn omdat ze geen antwoorden kregen.  
Dat is jammer en onnodig en misschien wel hoogmoedig. Want als we eens 
terugkijken naar Gods antwoord aan Job. Wie was Job nu eigenlijk dat hij een 
vermoeden had van Gods beweegredenen.
Wie zouden wij zijn te denken dat we alle antwoorden kunnen hebben of vinden?
Het is uiteindelijk God die het laatste woord heeft.
Wij mogen bidden en Hem duidelijk maken wat we willen.
Daarnaast hebben ook nog de mogelijkheid om hier en daar zelf te helpen.
We kunnen voor die jongen in de klas bidden dat hij tot geloof mag komen maar als 
jij hem niet vertel over Jezus wie doet het dan?
Wij kunnen thuis voor de zieken bidden maar we kunnen ook op bezoek gaan en 
samen met hen bidden.

Hopeloos

Nou lekker is dat zal je misschien zeggen, klinkt allemaal behoorlijk hopeloos.
Toch niet, want als je goed opgelet hebt heb je een tekst voorbij zien komen die een 
handvat geeft.
Er is namelijk iets wat ons in dit alles rust kan geven.
Hoop!
Als je Jezus in je leven hebt aanvaard als redder, als je tegenover God toegeef dat je 
uit je zelf nooit kan voldoen aan Zijn strenge regels. Als je Hem om vergeving vraagt 
voor de dingen die tegen Zijn wetten in gaan. Dan mag je weten dat Hij je dat wil 
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vergeven. Jezus is niet voor niets gestorven dat deed Hij om ons te redden van onze 
ellende zodat we voor eeuwig bij God mogen wonen.
Als je dat doet wordt je een kind van de Almachtige.
Die almachtige God wil jou ook Zijn Geest geven. Die Geest geeft je de hoop op een 
betere toekomst. Gods Geest laat over de situatie heen kijken.
Ik heb Romeinen 8 al even aangehaald en wil dat nu nog eens doen.

17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God.  
Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem 
te kunnen delen in Gods luister.
18  Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de  
luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
19  De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen  
zijn.
20  Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem 
die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen,
21  omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de  
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken  
wordt.
22  Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
23  En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook 
wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn,  
de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
24  In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou 
het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?
25  Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting  
daarvan volharden.

Zit je nog steeds te tobben met je geloof?
Heb je vragen en zijn de antwoorden belangrijker dan wat ook?
Wordt je moedeloos van bepaalde situaties?

Dan wordt het misschien eens tijd om Gods Geest in je leven uit te nodigen!
Hij is de enige die werkelijk hoop geeft.
Dat is een hoop die tegen alle onderzoeken van de wereld ingaat.
Dat is een hoop die je alleen kunt begrijpen als Gods Geest in je leven is komen 
wonen.
Mocht het zo zijn dat je die hoop niet kent dan wordt het tijd om God te vragen om 
Zijn Heilige Geest.

Hoe het met Job afliep?
Hij werd nog in zijn leven rijk gezegend door God. Hij kreeg het dubbele terug van 
wat hij eerder bezat. God is goed. Wat Hij ons in de toekomst wil geven is nog veel 
meer dan wat Job in zijn leven op aarde kreeg
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